
 

 
 

 

Nieuwsbrief 28 nov – 5 dec. 2025 

 

 
 
Kerkdiensten 

 
Zondag 30 november 9.30 uur ds. Bettelies Westerbeek, Eerste Adventszondag 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Rwanda 2. Kerk 
 
Komende diensten 

Zondag 7 december 9.30 uur ds. Jantine Veenhof, Den Haag. Tweede Adventszondag 
Zondag 14 december 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg. Derde Adventszondag. 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Van de diaconie 

De inzameling van gaven 

De opbrengst van eerste collecte op zondag 30 november is bestemd voor de zending 

in Rwanda; kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden.  

De zendingscollecte voor Rwanda is gepland voor de Advent-periode en staat in het 

teken van het ondersteunen van projecten gericht op verzoening, eenheid en hulp na 

de genocide. Specifieke projecten zijn onder meer het begeleiden van weeskinderen, 

het bieden van steun aan slachtoffers en daders van de genocide via 

verzoeningsgroepen, en het geven van trainingen aan jongeren.  

Na de genocide van 1994 startte Mama Rose 

Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) op, een 

opvangcentrum voor weeskinderen. 

Tegenwoordig begeleidt de organisatie ieder 

jaar 1300 kinderen en hun verzorgers, die 

te maken hebben met hiv of andere 

beperking, en kwetsbare kinderen een veilig 

thuis bieden. 

Kinderen worden thuis bezocht en krijgen 

hulp op school. Verzorgers ontvangen steun 

met goed voedsel, inkomen en een 

zorgverzekering. Via sport en spel leren 

kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ben je geliefd 

en heb je een toekomst! 

Uw bijdrage aan de collecte ondersteunt dit 

waardevolle werk! 

 

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk, De 
Lichtbron.  

Hartelijk dank! 
 

 
 

 

https://www.google.com/search?q=de+Advent-periode&oq=zendingscollecte+kerk+in+actie+rwanda+2025&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIHCAIQABjvBTIKCAMQABiABBiiBDIHCAQQABjvBTIKCAUQABiABBiiBNIBCjM4OTc1ajBqMTWoAgiwAgHxBcamIngtm3-I&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDNcVq_5qJzlNVFxF4lXM16PAaYWcNKBN40UQB2iDwtZZJSCMzxolcgFkgIzzLnBQCQQvvPlrq8KsL9zkCsTi3L-T5DnIBsWggG0gdExfJCNDavKlmTqNycx1Dki-2NdJg&csui=3&ved=2ahUKEwjkoKPPtIuRAxU6wAIHHek7AyQQgK4QegQIARAC
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 
Pastoraat 
Wij zoeken een pastoraal ouderling! 

Vorige maand heeft Ed afscheid genomen als pastoraal ouderling. Ed heeft zich vol 
toewijding ingezet en waar nodig mensen in zijn wijk bezocht.  Dit betekent dat er nu 

een wijk vacant is en wij hard op zoek zijn naar iemand die deze pastorale taak op zich 
wil nemen. Het is prachtig werk om mensen te bezoeken en wat extra aandacht te 
geven. Daarbij is het fijn om als er gemeente  voor elkaar te zijn. Als pastoraal 

ouderling werk je met elkaar, de gemeente en de kerkenraad, aan de toekomst van 
onze geloofsgemeenschap.  

Wij doen het echt met elkaar en met Gods hulp. Je staat er niet alleen voor. 
Wie wil ons team komen versterken? Ben je benieuwd wat er van je verwacht wordt? 
Neem dan contact op met Willy of Ria. 

De wijken van Ed worden voorlopig waargenomen door Ria. Heeft u behoefte aan een 
bezoekje van onze pastor Ditte Mostert-Bok of van één van de ouderlingen, laat het 

ons dan weten. U kunt ons bereiken op: 
 
Pastor Ditte Mostert-Bok:  

pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon: 06-19960369 
 

Ouderling Willy  of Ria:  
pastoraat@protestantsekerk-delichtbron.nl  
 

 
Om over na te denken 

Na een emotionele zondag, waarop we onze geliefde overledenen van dit jaar, maar 
natuurlijk ook zij die ons al eerder ontvallen zijn, hebben herdacht, gaan we nu de 
Adventstijd in. Ons kerkelijk jaar begint met wachten. Maar niet zo maar wachten, het 

is een wachten en uitzien vol hoop. En dat wachten doen we samen met gelovigen van 
alle tijden en alle plaatsen.  

Het volgende lied vond ik een mooi overgangslied van Eeuwigheidszondag naar het 
verwachtingsvol uitzien in de adventsperiode.   
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 
 

Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 

 
Wij mogen zingen 

van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 
 

Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 

Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 
Ditte Mostert-Bok 
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Gesprekskring 

Hoera, we mogen weer! Dinsdag 2 december om 10.00 uur is het weer gesprekskring. 

Gezellig en betekenisvol. Misschien denkt u: “zou het iets voor mij zijn? Ben ik er wel 

geschikt voor?” Als u het fijn vindt om een uur in een kleine groep met elkaar in 

gesprek te gaan over ons geloof en andere dingen waar we in ons leven tegenaan 

lopen, dan is het ook voor u/jou. Hartelijk welkom!! 

Maar misschien denkt iemand: “Ïk durf niet over moeilijke dingen uit mijn leven of over 

mijn geloof te praten in een groep, maar ik zou er wel eens met iemand over willen 

praten, bel of mail dan even, dan kunnen we eerst eens met zijn tweeën in gesprek 

gaan. (DMB) 

Meeleven 

We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. Daar zijn we gemeente voor. Nu kan 

dat alleen als u het even laat weten. Natuurlijk bepaalt u zelf of het in de nieuwsbrief 

mag of liever niet. (DMB) 

 
Agenda 
2 december 10.00 uur Gesprekskring in De Lichtbron 
 

Adventskalender Petrus 
Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode 

een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst 
elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking 
beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, 

gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte 
inspirerende video. Ga mee! 

Bestel gratis via Petrus.ProtestantseKerk 

De Diaconie heeft een aantal papieren exemplaren besteld en die zijn vanaf 
zondag in de kerk verkrijgbaar. 

Herhaalde oproep – graag opgeven als je meezingt.  
Uitnodiging Kerstavond samen zingen in Kerstprojectkoor 
Kerstavond woensdag 24 december 19.30 uur in de Pleinkerk in 

Wateringen willen we in een projectkoor graag samen onze stem laten horen. 
Danny Nooteboom begeleidt ons. Het is de bedoeling dat we 4 kerstliederen gaan 

zingen. De muziek kan van tevoren verstrekt worden als je dat wenst. Geef je daarvoor 
op bij één van onderstaande contactpersonen.   
Oefenen doen we op zaterdag 13 december en 20 december 2025 om 10.00 uur in de 

Pleinkerk. 
Wij nodigen een ieder van harte uit om met ons mee te zingen. En neem gerust iemand 

mee die ook graag kerstliederen wil zingen. 
Informatie en of opgeven kan bij Christine Bosma 06- 51 66 69 12 (telefonisch 
bereikbaar na 14.00 uur) en Ed van der Schoor – 06-51 19 95 28. 

Hoort, zing het voort! 
 

 

  

 

 
 

 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-bestel-de-petrus-adventskalender/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
https://www.limoer.nl/
http://www.schoorpartners.nl


Zet alvast in de agenda: 
Senioren Kerstviering in de Kastanjehof. 
De Diaconie/ZWO nodigt u uit voor de jaarlijkse Senioren Kerstviering op vrijdag 19 

december a.s. v.a. 15.00 u. inloop en begint om 15.30 uur. 
Nadere info. van de uitnodiging volgen komende week. 

U bent van harte welkom!  

 

Gedicht van Kerkvader Augustinus 
In de gedachtenisdienst van zondag j.l. werd onderstaand gedicht voorgedragen. 

Misschien fijn om nog eens te lezen. 
 
Ween niet 

De dood is niets, ik ben slechts aan de andere 
kant. 

Ik ben mezelf, jij bent jezelf. 
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.  
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. 

Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, 
niet plechtig, niet triest. 

Lach om wat ons samen heeft doen lachen. 
Denk aan mij, bid met mij. 
Spreek mijn naam uit thuis, zoals je het altijd 

hebt gedaan. 
Zonder hem te benadrukken, zonder zweem van 

droefheid. 
Het leven is wat het altijd geweest is. 
De draad is niet gebroken! Waarom zou ik uit je gedachten zijn? 

Nee, ik ben niet ver, maar juist aan de andere kant van de weg. 
Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid 

terugvinden. 
Dus, droog je tranen en ween niet, als je van mij houdt. 
Augustinus 

 
 

 

        

 

 

 
 

 
 

 

         
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 

 

 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
mailto:pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl
mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/
mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
https://boutkanenpartners.nl/

